EU

Europa der Volkeren
l'Europe des peuples

ZWIJGENDE VOETTOCHT

S0ste Mars aan de Pene

Zoals elk jaar in april, en dit sinds 1977 zonder onderbreking, verzamelen de Frans-Vlamingen zich
zwijgzaam op het slagveld aan de Pene, waar in 1677 het lot van Zuid-Vlaanderen bezegeld werd. Het
despotische Franse gezag slaagde er toen in om, na 70 jaar van knevelarij en talrijke oorlogen, de voormalige
Nederlanden te ontmantelen en ons welvarend en ontwikkeld vaderland te ontbinden en te veranderen in een
« Hauts de France » zonder ziel.

Deze vreedzame en stille mars is een unieke gelegenheid voor de Frans-Vlamingen om eraan te herinneren,
dat ze als volk bestaan en dat ze niet willen verdwijnen en vooral dat we geen ch'tis zijn.

Terwijl Frankrijk een surrealistisch pseudodebat voert over zijn eigen identiteit, hebben wij, Vlamingen, geen
enkele twijfel over de onze. Hieraan zal tijdens deze tocht herinnerd worden , aan de voet van de
herdenkingszuil van deze brutale annexatie door Frankrijk.

Onze identiteit is geen ideologische zoals de Franse identiteit | Wij Vlamingen zijn geen papieren, abstracte
en onderling verwisselbare « burgers », maar vrije mensen, met hun wortels in een gemeenschappelijke
geschiedenis, in een land en een volk ! De strijd van de Vlamingen is onderdeel van de universele strijd voor
het VOLKERENRECHT, zonder hetwelke er geen « mensenrechten » bestaan.

VLAANDEREN IS ONS VADERLAND !

LATEN WE DIT SAMEN VERDEDIGEN !
Samenkomst in NOORDPENE
Zaterdag 25 april 2026 !
11.15 U BLOEMNEERLEGGING AAN HET GRAF VAN RAF SEYS
Verzamelen op het dorpsplein om 14.15u ! -
Om 14.30 u vertrekken we voor een voettocht van ongeveer 7 km door de Vlaamse velden tussen
NOORDPENE en ZUIDPENE. Vertrekpunt is steeds aankomstpunt.
Na de zwijgende voettocht ? KOMEN WE SAMEN IN DE FEESTZAAL VAN HET EETHUIS VAN
DE PENE WAAR WE EERST DE DRUMBAND UIT NIJLEN ZULLEN HOREN GEVOLGD DOOR
SAMENZANG EN VOLKSDANSEN

Dranken verkrijgbaar aan democratische prijzen.



